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Geboren uit de maagd Maria
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Voor de dienst zingt het koor: In dulci jubilo en
Es ist ein Ros entsprungen

Samenzang: Lied477:1en3

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die koning.

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Bemoediging en groet

Intochtslied: Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, €én voor €én en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.



Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint,
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed
Wij zingen: Lied 476: 1 en 2

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrie-eleis

Christe Kyrie-eleison, laat ons zingen blij
Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrie-eleis.



DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing: Jesaja 7: 13t/m15en 9:5en 6

Het koor zingt: Lute-book lullaby

Tweede lezing: Lucas 1: 26-27 en 30-31 (N.B.G.1951)
We zingen: Lied 481:1 en 2

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:

God verzoent der mensen schuld,
Voeg u volken in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem

voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer.

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
word geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat viees geworden zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.

Derde lezing: Lucas 2: 1 t/m 8a (N.B.G.)

Wij zingen: Stille macht



Stille macht, breekbaar en zacht,

vonk van hoop in de nacht,
ongewapend, voorbij elk geweld

wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,

leer ons jouw stilte verstaan.

Stille macht, lieve kracht,

bron van hoop in de nacht.

Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht,
willen leven op liefde gericht.

Raak met mildheid ons aan,

leer ons in vrede te gaan.

Stille macht, helende kracht,

lief geheim - in de nacht,

wees te midden van wat ons verwart
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart.
Als wij jouw liefde verstaan,

kondigt de morgen zich aan.

Tekst en uitleg
Wij zingen: Lied 494

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.

In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
Zo ver weg, zo dichtbij.



Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.

Ons eigen levenslot

met uw geluk verweven,

zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren

wij durven U niet aan

uw stem in onze oren,

uw komst in ons bestaan.

Een woord van viees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

DIENST VAN DE GAVEN
Gedicht

Wij zingen: Lied 478: 1 en 2
Komt, verwondert u hier, mensen
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!

Ziet, die 't woord is zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die t'al is, in gebreken,

ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.



O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood.

Dankzegging en voorbeden
Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor in the bleak midwinter
en “Ding dong merrily on high”

Slotlied: Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer.

Zegen
Het koor zingt: “God rest you merry, gentlemen”






